
Uitwaaien aan de kust

Ouddorp
7 tot en met 14 juli 2023



VRIJDAG
vertrekken Henk Eppo, Ramon, Sieberen, Martin en Nanne met de begeleiders Paul en Eric naar 
Veenendaal om Ben en Matthijs op te halen.



Onderweg geeft de thermometer van de bus een buitentemperatuur van 34º aan; het is dus 
bloedheet. Bovendien wordt er gewerkt aan de Haringvlietbrug en dat betekent dat heel veel verkeer
dat normaal over die brug gaat, moet omrijden via de Haringvlietsluizen (ook wel Haringvlietdam 
genoemd). Wij hebben daar erg veel ongemak van: over een stuk van 139 km. doe je normaal 
anderhalf uur, maar wij zijn iets minder dan 4 uren onderweg. Een vertraging van tweeënhalf uur, 
dus meer dan een verdubbeling van de reistijd!

Huisje nummer 501 ligt dicht bij de ingang van het park, dus dat hebben we snel gevonden. Paul zet
snel de soep op en we verorberen die met broodjes en worstjes. Daarna koffers uitpakken, bedden 
opmaken, een drankje, medicijnen innemen en vroeg naar bed. Er wordt zelfs niet gevraagd naar de 
zoutjes die Eric bij de lokale Jumbo is gaan kopen tijdens een rustig moment in de bungalow. 

ZATERDAG
is het nog steeds warm en beginnen met een bezoek aan het strand. Het is eb en het is ver lopen naar
de golven. De dapperen gaan pootjebaden en constateren dat het zeewater nog erg koud is.

We gaan na de lunch dus zwemmen in het zwembad van het park met een watertemperatuur van 
30º. Na een uurtje gaan we terug naar onze bungalow om ons voor te bereiden op ons bezoek aan 



het centrum van Ouddorp. We drinken iets en nemen er allemaal appelgebak met slagroom bij.

Omdat Max Verstappen morgen moet racen, wordt er naar de kwalificatie gekeken. Paul verbindt 
met veel moeite zijn laptop met de TV en jawel, daar is Max. Poleposition voor de Nederlandse 
coureur leidt tot applaus van de reizigers.



Het avondeten bestaat uit macaroni met hamblokjes, gepelde tomaten en een groentepakket: een 
keuze van de groep.

Paul de keukenprins

Na het eten nog even naar een duintop, maar het verschil tussen eb en vloed is vandaag met nog 
geen meter erg klein, De komende dagen is het verschil ruim 2 meter, dus we gaan zeker nog een 
keer kijken.



ZONDAG
staan we om 08.30 uur op want we gaan varen. We hebben plaatsen op de MS “De Onrust”. Deze 
boot ligt in Burghsluis en vaart over de Oosterschelde richting Zierikzee en weer terug. Een gids 
geeft uitleg over het ontstaan van de Oosterschelde, de Oosterscheldebrug, de dammen en de 
Watersnood. Aan het eind van de vaart wordt de boot stilgelegd en door de kijker van de gids zien 
we zeehonden op een zandbank.



's Middags is het rustig in het huisje. De meesten zoeken rust na de vermoeiende bootreis maar als 
Max Verstappen aantreedt, is iedereen paraat. Max wint en tevreden gaat iedereen aan tafel voor 
salade, friet, hamburger en ijs.

MAANDAG
vertrekken we om half elf, met een lunchpakket, in de richting van Vlissingen. Eric kiest voor de 
heenweg de lange route via Zierikzee en de Oosterscheldebrug, omdat we die gisteren vanaf de boot
hebben gezien. Ook de kerktoren van Zierikzee herkennen we.
Vanaf het parkeerterrein lopen we naar de boulevard en zien daar een echt kanon.

Daarna lopen we naar de gevangentoren en het standbeeld van Michiel de Ruyter.



We lunchen bij de haven.

Omdat we toch in de buurt zijn, gaan we nog even naar Middelburg en lopen via oude straatjes met 
oude woningen naar het stadhuis.

Terug naar Ouddorp rijden we de korte route via Burgh-Haamstede.



DINSDAG
gaan we minigolfen en zwemmen. Voor de hele groep hebben we 4 sticks en twee ballen. Na 
anderhalf uur zijn we tot baan 9 gekomen en er wordt besloten om de laatste 9 banen na de lunch te 
doen. Zo gezegd, zo gedaan. De laatste baan spelen we rond half drie. 



Even terug naar het huisje voor ijs en dan zwemmen we tot vier uur.

Om kwart over vijf vertrekken we naar Renesse om te wokken. Omdat de borden nogal vol zijn 
geladen, en dat meerdere keren, is het niet verantwoord hiervan foto's in dit verslag op te nemen.



WOENSDAG
Een mooie dag om naar Neeltje Jans te gaan. We komen rond 11 uur aan en beginnen bij de Delta 
Experience en zien hier een overzicht van het ontstaan van de Oosterschelde stormvloedkering. In 
de ruimte staan schaalmodellen van schepen, hangen foto's, draaien films; kortom, te veel om op te 
noemen.
Vervolgens gaan we naar de zeeleeuwshow. De kunstjes die de zeeleeuw doet, zijn leuk om te zien.



Om twaalf uur vertrekt de boot en voor de tweede keer deze week varen we over de Oosterschelde, 
maar nu aan de zuidelijke kant.



Na de boottocht bezoeken we een aantal films over de ramp in 1953, een walvissenskelet en nog het
aquarium.

's Avonds eten we op het terras van het park nog een ijsje.



DONDERDAG
slapen we uit en gaan naar de Mekkerstee. Hier houden ze geiten voor de melk om er diverse 
soorten (geiten)kaas van te maken. Die kazen worden verkocht in de shop, waar ze zelfs (Franse) 
wijn verkopen met een etiket waarop de vuurtoren van Ouddorp staat!



Helaas is Henk Eppo ziek en hij blijft met Paul in het huisje. Jammer genoeg missen zij hierdoor 
ook het 4-gangen menu bij Zeebinkie in Burgh-Haamstede. Paul haalt zijn avondmaal bij de frituur 
op het park.

's Avonds is het tijd om de koffers te pakken.

VRIJDAG
Aan alles komt een eind, dus ook aan deze gezellige week in Ouddorp. De terugreis verloopt vlot en
we zijn ruim op tijd in Arnhem en vervolgens Veenendaal.


